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ter inleiding

Het document dat voor u ligt is geen boek, het zijn
slechts bladzijden uit een boek. Bladzijden waarin
zr.Hildegard vertelt over een bijzonder hekje.
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Sinds 1957 wonen Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf Maarssen,
aanvankelijk in Huis Doorburgh, sinds 1966 in Priorij Emmaus op het zelfde
landgoed.

De geschiedenis van de Orde van het Heilig Graf gaat terug tot 1099, de periode van
de eerste Kruistochten.

Priorij Emmaus maakt deel uit van de Associatio van Reguliere Kanunnikessen van
het Heilig Graf. Deze werd officieel opgericht in 1975 en bestaat uit 9 zelfstandige
Priorijen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa .

Deze bladzijden zijn onderdeel van het hoofdstuk ‘Dames en heren (bewoners)’. Dat
hoofdstuk komt uit het boek 'Doornburgh verhaalt'. Dit boek kent vele verhalen en
vele lagen, van en over Doornburgh zelf, maar ook van en over andere bijzondere
plekken in Utrecht. In de virtuele boekenkast 'Utrecht verhaalt' komen de lagen en
verhalen bij elkaar. In elk boek uit deze kast kun je in real time en real life ontdekken
dat de Provincie

een groot, levend en bruisend ontdekkingsmuseum is. Bruis en surf mee en kom op
onverwachte lagen en plaatsen!
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De Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf is de vrouwelijke tak van
het Kapittel van het Heilig Graf.

Een kapittel is een katholiek of angilicaans bestuurscollege. De naam
kapittel ontstond doordat tijdens de bijeenkomst van het college een kapittel
of hoofdstuk uit de Bijbel werd voorgelezen. Leden van het college worden
kanunniken genoemd.

Het Kapittel van het Heilig Graf ontstond in 1099. Godfried van Bouillon
(1060 - 18 juli 1100) hertog van Neder-Lotharingen (van 1089-1100) en één
van de leiders van de Eerste Kruistocht, benoemde twintig kanunniken om
de liturgie in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem te verzorgen.

In 1114 legde Arnulf van Chocques een van de geestelijke leiders tijdens de
Eerste Kruistocht (1095-1099) en Latijns patriarch van Jeruzalem, het
Kapittel de Regel van Augustiinus op.

Om een bezoek aan het Heilig Graf voor een grotere groep mogelijk te
maken werd het in een aantal kerken nagebouwd. Zo ontstond op meerdere
plekken een klein Jeruzalem. De zo ontstane priorijen (priorij is een tweede
huis van een bestaand klooster) tezamen worden de Orde van het Heilig
Graf genoemd.

Het eerste vrouwenklooster werd in 1276 in Zaragoza in Spanje gesticht. De
stichting van vrouwenkloosters elders in Midden- en Zuid-Europa vond later
plaats. Het oudst bekendst hierover is de schenking op 18 juni in 1442 van
de kerkberg te Sint-Odiliénberg door het Heilige Geestkapittel van
Roermond aan de Proosdij te Denkendorf van de Orde van het Heilige Graf
om er een vrouwenklooster van dezelfde orde op te richten. Het klooster zou
tot ongeveer 1450 bestaan.

Enkele jaren later bouwde Jan van Abroek op deze plek een priorij voor de
Kanunniken van het Heilig Graf. In 1480 stichtte de prior, gesteund door zijn
zus Meynt, in Kinrooi opnieuw een vrouwenklooster. De kanunnikessen in
Nederland, Belgié, Engeland en Duitsland zijn voortgekomen uit deze priorij.
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De volgende eeuwen groeide het aantal mannen-
kloosters en vrouwenkloosters van de Orde gestaag.
De Franse Revolutie betekende het einde van de
mannelijke tak van de Orde. Van de vrouwelijke tak
overleven enkele zusters: de priorijen

te Turnhout, Baden-Baden en Avroy, behorend

tot Luik. In 1794 verhuist de priorij vn Avroy

naar Chelmsford. In de 19e eeuw werden in Belgié
weer nieuwe priorijen : Jeruzalem te Turnhout

in 1826 en Heilig Graf te Bilzen in 1837.

De huidige Priorij Emmaus te Maarssen is een
stichting van Priorij Jeruzalem te Turnhout. De
Nederlandse stichting werd in 1939 autonoom en
vormt sindsdien een zelfstandige Priorij van het
Heilig Graf, gevestigd in Nijmegen, in het huis

"De Wolfskuil". Door Tweede Wereldoorlog werd de
communiteit gedwongen om op verschillende locaties
te wonen o.a. in Laag Keppel en Lochem.

In 1957 verhuisde de communiteit naar Maarssen,
waar zij zich op het landgoed Doornburgh vestigde.
Vrijwel meteen begon men met de plannen voor een
echt kloostergebouw. In 1966 was het nieuwe
Priorijgebouw in Maarssen gereed en op 28 april
1966 het ingewijd door Kardinaal Alfrink,
aartsbisschop van Utrecht, en werd de Kerk van 's
Heren Verrijzenis geconsacreerd.

De Priorij kreeg de naam: Priorij Emmaus.
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In 1949 stichtte de communiteit een klooster in Campinas (San Paolo),
Brazilie In 1990 werd deze gemeenschap, bestaande uit Nederlandse en
Braziliaanse zusters. een autonome Priorij.

In 1952 zond Priorij Emmaus te Maarssen vijf zusters naar de St.Trudo-abdij
in Brugge, om deze samen met een groepje jonge zusters uit Turnhout
nieuw leven in te blazen. De fusie tussen de abdij en de Orde van het Heilig
Graf slaagde en de St.Trudo maakt sinds 1954 deel uit van de Orde van
Kanunnikessen van het Heilig Graf.

Priorij Emmaus maakt deel uit van de Associatio van Reguliere
Kanunnikessen van het Heilig Graf. Deze werd officieel opgericht in 1975 en
bestaat uit 9 zelfstandige Priorijen in Afrika, Zuid-Amerika en Europa:

Maarssen, Nederland
Zaragoza, Spanje’
Herkenrode, Belgié
Turnhout, , Belgié

Brugge, Belgié

Colchester, Groot-Brittannié
Campinas, Brazilie

Mirhi, Congo

Masaka, Rwanda.
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ontdek!
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Utrecht verhaalt:

Maarssen
Priorij Emmaus, Landgoed Doornburgh, Diependaalsedijk 17

Lochem
Kasteel De Cloese, De Cloese 1 Lochem
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Europa verhaalt: de wereld verhaalt:

Zaragoza Campinas
Spanje Brazilie
Herkenrode Mirhi

Belgié Congo
Turnhout Masaka
Belgié Rwanda
Brugge

Belgié

Colchester

Groot-Brittannié
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) Foto’s:
uit de Archief Priorij Emmaus te Maarssen

Eindredactie en vormgeving

bO e ke n d oe n Albert Retel, ar-gitect
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